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Dinsdag 13 t/m vrijdag 16 augustus 2024 



Dinsdag 13 augustus  

Thema: Volg Jezus (Johannes 1:35-43) 
Johannes vertelt de mensen over de Messias die eraan komt. Hij wijst de 
mensen op hun zonden en dat ze het goed moeten maken met God. Eerder 
heeft hij ook Jezus mogen ontmoeten bij de Jordaan, hij mocht Hem zelfs 
dopen. Johannes heeft gezien dat de Geest van God op Jezus neerdaalde, in de 
vorm van een duif, en hij heeft Gods stem gehoord. Daarom is Johannes ervan 
overtuigd: Hij is het Lam van God, Dat de zonden van de wereld wegneemt! Hij 
wijst dan ook van zichzelf af, richting Jezus. Hem moet je volgen! Hij is de enige 
goede Weg, Hij is de Redder! 
 
Tijd: 9.30-11.45 uur 
Knutselen: groep 1 en 2 
Keuze timmeren of knutselen: groep 3-8 
Tip! Trek oude kleren aan. Als je gaat timmeren;  
Neem je hamer en oorkleppen mee.  
 

Woensdag 14 augustus  
Thema: Begin opnieuw (Jona 1-3:2) 
Jona wil Gods reddende boodschap niet brengen aan de mensen van Ninevé. 
De mensen zijn God vergeten en doen slechte dingen. Maar tijdens de storm 
beseft Jona dat hijzelf net zo verkeerd is als de mensen waar hij naartoe moet 
gaan. Ook Jona verdient Gods genade niet. Hij mag ontdekken dat God ook met 
hem opnieuw beginnen wil. 
 
Tijd: 9.30-11.45 uur 
Knutselen: groep 1 en 2 
Keuze timmeren of knutselen: groep 3-8 
Tip! Trek oude kleren aan. Als je gaat timmeren;  
Neem je hamer en oorkleppen mee. 
 
Tijd: 19.00-20.30 uur 
Stokbrood bakken: groep 1-8 
Tip! Neem een zakcentje mee voor de grabbelton en snoeprad. 
 
Uitnodiging  
Wij heten alle ouders/begeleiders, broertjes en zusjes en alle andere 
belangstellende vanaf 19.00 uur van harte welkom om ook een stokbroodje mee 
te bakken. Bij slecht weer zal er i.p.v. stokbrood bakken Bingo zijn. Op deze 
avond zal een grabbelton en snoep rad aanwezig zijn.  

  



Donderdag 15 augustus  
Thema: Hulp is onderweg (Lukas 10:25-37) 
Jezus vertelt de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. De Samaritaan is op 
reis en onderweg vindt hij een gewonde man. Deze gewonde man is overvallen 
en ligt gewond aan de kant van de weg. Er zijn meerdere mensen om de 
gewonde man heen gelopen. Je zou verwachten dat deze mensen hem helpen. 
Maar dat doen ze niet. Dat ziet er niet goed uit voor de gewonde man. 
Jezus gebruikt dit verhaal om het grote gebod van de liefde uit te leggen: God 
liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. 
 
Tijd: 9.30-11.45 uur 
Knutselen: groep 1 en 2 
Keuze timmeren of knutselen: groep 3-8 
Tip! Trek oude kleren aan. Als je gaat timmeren;  
Neem je hamer en oorkleppen mee. 
 

 

 
Vrijdag 16 augustus  
Spelletjesdag: WegWijs 
Deze ochtend gaan de oudere kinderen een speurtocht doen en zijn er 
spelletjes op het terrein voor de jongere kinderen. 
 
Tijd: 9.30-11.45 uur 
spelletjes: groep 1-3 
speurtocht: groep 5-8 
Tip! Neem een zakcentje mee voor de grabbelton en snoeprad. 
 
Uitnodiging  
Wij heten alle ouders/begeleiders, broertjes en zusjes en alle andere 
belangstellenden vanaf 11.30 uur van harte welkom voor een gezamenlijke 
afsluiting van de week onder het genot van iets lekkers. Op deze morgen zal een 
grabbelton en snoeprad aanwezig zijn.  
 
Kinderen kunnen grabbelen voor € 1,- en ze kunnen aan het snoeprad draaien 
voor € 0,20/keer.  



WegWijs 

Zit jij op de basisschool en ben je  4 t/m 12 jaar? Dan ben jij van harte welkom 
om naar de Vakantie Bijbel Week te komen. Van dinsdag 13 augustus t/m vrijdag 
16 augustus, dagelijks van 9.30 - 11.45 uur op het terrein van de Scouting aan de 
Burenpolderweg in Yerseke. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Ook kinderen die in Yerseke op vakantie zijn worden van harte uitgenodigd om 
te komen. 

Het thema voor de Vakantie Bijbel Week is WegWijs.  Rond het thema wordt een 
Bijbelverhaal verteld, er worden liedjes gezongen, we knutselen en doen 
spelletjes. Zit je in groep 3 of hoger (gerekend voor de zomervakantie), dan krijg 
je de keuze om te timmeren of te knutselen. We hebben leuke timmer- en 
knutsel opdrachten. Op woensdagavond gaan we stokbrood bakken. Op de 
vrijdagochtend sluiten we de week feestelijk af.  

Tip! Beluister en oefen vast het themalied:  

https://www.youtube.com/watch?v=mU4YrGHMEiI  

 

Kom jij ook? 

Deze Vakantie Bijbel Week wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken 
uit Yerseke,  de Vrije Evangelische Gemeente, de Hervormde Gemeente 
Yerseke, de Gereformeerde Kerk, en de Hervormde Gemeente Rehoboth.  
 
Tenslotte willen wij u het volgende onder de aandacht brengen. Voor 
deelname aan de Vakantie Bijbel Week zijn geen kosten verbonden, maar als u 
ons met een gift wilt ondersteunen kunt u dit in de melkbus stoppen.  Deze 
melkbus zal de gehele week aanwezig zijn.  
 
U kunt ook een bijdrage overmaken naar: 
NL72 RABO 0373 9029 13 t.n.v. Gereformeerde Kerk  
Yerseke o.v.v. Vakantie Bijbel Week gift.  
Of via deze QR-code. 
Uw vrijwillige gift wordt zeer gewaardeerd!  
 
Daarnaast zal om in de onkosten te voorzien,  
op woensdagavond en vrijdagmorgen een grabbelton en snoeprad aanwezig 
zijn.  
 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij: Liesbeth Aarnoutse tel: 06-13283693 

https://www.youtube.com/watch?v=mU4YrGHMEiI

